Nytro vertelt (18 )
(16 - 10 - 2013)

Hallo allemaal,
Het is al weer een paar maandjes geleden, dat ik jullie het een
en ander te vertellen had. Het is ook niet zo dat er niks
gebeurd is maar ach het went. De gewone dingen met de
konijntjes en de mais kennen jullie onderhand wel. Ook de
stoeipartijen met Ringo ( rangorde bepalen ) gaan nog door. En
ik moet bekennen dat Ringo nog steeds wint. Mijn vrouwtje
vindt mij erg ondeugend en ze zegt dat ik soms niet goed
luister. Maar ik vind dat het wel meevalt. En ik ben ook pas
twee jaar oud. Je kunt ook niet alles hebben. Toch vindt ze mij
een echte knuffelkont.

Vandaag leek het wel een klein beetje feest bij ons. Weet je
waarom? Bij Tjeu en Jeanne is weer een nestje schnauzers
geboren. En ja hoor eentje komt er naar ons toe. Ik krijg er
weer een speelkameraadje bij. Gaaf he. Ze noemen hem
Sancho.

Nu Sancho geboren is wordt het voor mij tijd om afscheid te
nemen. Ja, ik stop met Nytro vertelt. Ik hoop dat jullie het leuk
hebben gevonden en misschien is het zo dat Sancho het stokje
overneemt Figuurlijk dan want het stokje geef ik niet af.

gr Nytro



