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Zeg nooit nooit, zo zie je maar. Zo neem je afscheid en zo ben ik er 
weer. Ik moet jullie wel zeggen dat dit op verzoek van Tjeu en Jeanne 
is. Die hebben mij zowat gesmeekt om er niet mee te stoppen. Ja, en 
er staat natuurlijk wel een riante vergoeding tegenover, dat spreekt 
voor zich. 
 
Ik had jullie al verteld van de puppy’s die er geboren waren bij Jeanne 
en Tjeu. Het is nu zeker hoor een van die mormels komt naar ons toe. 
Dit is echt de laatste zei het baasje, nou ik moet het nog zien. Van de 
ene kant vind ik het wel leuk dat er een hondje bij komt. Dan ben ik 
niet meer de jongste. Maar ik moet wel uitkijken dat die kleine hummel 
niet piept als ik in de buurt ben. Want dan heb ik het weer gedaan 
natuurlijk. En ik ben wel een beetje losgeslagen af en toe zeggen ze. 
Nou ik ben gewoon een blije gup en hou van spelen, plagen, 
stoeien en rennen. Dat is toch normaal. Maar het baasje zegt dat bij 
mij alles wat ik doe maal tien is. Ik heet ook niet voor niets Nytro. 
 
Dus nog enkele weken wachten en dan is het zover. Ik kan niet wachten 
tot hij wat groter is en tegen een stootje kan. Zijn riem en etensbak 
staan al klaar.  
 
Groetjes van een blije Nytro  


