Interview L. Verbruggen voor 100 jarig bestaan NSC.

Hallo Léonie, we kennen jou al zo lang en weten, dat je al jarenlang bezitter bent van zwart/zilveren
Dwergschnauzers, zou je ons kunnen vertellen hoe dat zo gekomen is en wanneer je daarmee bent
begonnen?

Nou, dat is einderdaad een hele tijd geleden en een lang verhaal.. Ik heb eigenlijk altijd al honden gehad,
eerst en teckeltje, toen een lerse Setter en 2x een boxer. In 1985 was ik op zoek naar een nieuwe pup en
was nog niet zeker wat het zou worden. Toen zei Kees, mijn man, kijk eens naar een Dwergschnauzer, ze
zijn wel klein, maar is een echte hond met groot karakter!Ikzelf kende dit ras toentertijd niet, dus ik
naar de bibliotheek en boeken gehaald over Schnauzers en daarin vond ik ook het adres van het
secretariaat van de Nederlandse Schnauzer Club ( NSC ) En heb daar naar toe gebeld voor informatie... (
Er was toen nog geen Facebook of Internet ). Ik werd door dhr. Hel ( secr. NSC ) gestuurd naar Frans
Leenders, kennel v.d. Asanda, hij fokte 3 kleuren Dwergschnauzers, ik was daar direct welkom voor
informatie maar ze hadden geen puppy’s. Daar zag ik behalve de peper en zout en zwarte, een prachtige
zwart/zilver reu, met de naam “Sloeber-Gido v.d. Asanda”, daar werd ik meteen verliefd op! Lief,
aanhalig en die kleur, om te stelen! Zoals gezegd, er waren geen pups, dus heb ik geprobeerd om
Sloeber te kopen, maar dat is uiteraard mislukt..., lang verhaal in het kort.., hij heeft me toen het adres
van een jonge fokster gegeven, het teefje was ook uit zijn kennel en de pappa was Sloeber! We waren
direct welkom om te komen kijken en ik ben er met onze jongste zoon meteen heen gereden. Het waren
3 puppy’s, 1 teefje en 2 reuen. Toen hebben we direct “Senna” gekocht, geboren 4-5-1986. Mama, zei
onze zoon, wij hebben de mooiste! Nou, dat heeft hij later wel bewezen... 14! Titels waarvan 2x Wereld
Kampioen. Ook zijn we toen direct lid geworden van de NSC.



Senna Senna

Omdat ik zo dankbaar en gelukkig was met Senna, ben ik altijd naar Veldhoven naar Frans Leenders
gereden om hem te laten trimmen en mooi te laten maken. Senna werd zo 7-8 maanden en steeds zei
Frans.. ‘Senna heeft maar 1 fout.., hij is niet van mij!’ Ga toch eens naar de hondenshow, hij is zé mooi!
Maar ik wist niks van hondenshow.., maar hij bleef het iedere keer weer vragen en omdat hij me
geholpen had zodat ik Senna heb kunnen krijgen, heb ik hem voor zijn plezier ingeschreven voor een
kleine show. En wat gebeurde? Senna werd de beste jonge hond ( keurmeester dhr .E. Wieldraayer).
Mmm.., dat smaakte naar meer! Dus wilde ik het dan ook weten en schreef hem in voor 3 CACIB shows,
die hij won als Beste v.h. Ras en moest hij ook nog naar de erering. Nou, zo is de hobby eigenlijk
begonnen, Kees vond het ook leuk en zo hadden we een gezamenlijke hobby gevonden. Het duurde niet
lang, of onze 2¢ Dwergschnauzer zwart/zilver vond zijn weg naar ons, natuurlijk v.d .Asanda, namelijk
“Kevin-Oerel v.d.Asanda”, geboren 22-11-1988. Zo hadden we er 2.., maar dat is wel het maximum! Zei
mijn man..., maar het werden er toch 4! Senna werd in 1991 Wereldkampioen en Kevin 3¢, toen hebben
we besloten om een Camper te kopen en toen begon de liefhebberij pas echt! Van Frankrijk naar Spanje,
Monaco, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Itali€, Moskou, Portugal enz.

Léonie, je hebt ook gefokt en daar ben je ook weer mee gestopt, hoe is dat gegaan?

Mijn vader was gestorven en mijn moeder voelde zich vaak alleen, ze kreeg wel veel bezoek, maar’s
morgens en’s avonds toch veel alleen.., ik zei tegen haar, Mam, neem toch een hond, de stoelen praten
niet terug en een hond houdt je toch gezelschap! “Misschien zou het een goed idee zijn, maar ik wil
geen reu, alleen een teefje” zei ze. Okay, zei ik, het eerste teefje wat uit een van mijn reuen geboren
wordt is voor jou! Toen werd in de kennel van “Maarheez’s Hof” van de fam. Keeman 6 pups geboren
van mijn reu “Vulturium Ingmar Bergman”, en kreeg ik de eerste keus, nl.”Rosalie v.Maarheez’s Hof”,
Een heel mooi klein teefje die 16! Titels behaalde en ik heb toen mijn kennelnaam aangevraagd,
Léonieke’s”.



Rosalie

Het eerste nestje is geboren van Rosalie met Senna, 1-1-1996, 1 reu en 3 teefjes. De tijd van de pups
woonde mijn moeder bij ons, zodat ze van Rosalie en de pups kon genieten en bij ons is dan ons kleine
meisje “Léonieke’s Aimee-Senro gebleven. Ik kon ook echt genieten van dat kleine spul, maar dan
moesten ze verkocht worden, hoewel ik er altijd eentje mocht houden, moest ik toch afscheid nemen
van de rest..., nou, dat kon ik op den duur niet meer , ik jankte me kapot en viel ieder keer 10 kilo af..,
toen ben ik gestopt. Veel respect voor de fokkers die daar tegen kunnen. Voor ons werd het werkelijk
een hobby om met de honden te reizen en te showen waar we zin in hadden, vooral na het pensioen
van Kees. We zijn niet gegaan voor die paar minuten in de ring, het is natuurlijk altijd weer spannend, je
probeert te winnen natuurlijk. Soms lukt het en soms niet, maar je hoeft niet te ruilen, je mag je eigen
hond weer mee naar huis toe nemen. Het plezier zit ‘m in het hele plaatje, het er naar toe reizen, het
hele weekend, het treffen van gelijk gezinde, de gezelligheid, oude vrienden en collega’s en het sluiten
van nieuwe vriendschappen.




Vanuit deze plaats wil ik de NSC hartelijk feliciteren met het 100 jarig bestaan,
het is niet altijd over rozen gegaan maar net als Schnauzers, altijd doorgaan!

Léonie Verbruggen erelid



