
Dushi de Dwergschnauzer (10) 

Zucht...het is hier soms echt de zoete inval. En dan niet dat ze gewoon op visite komen, hè. 
Nee, ze blijven allemaal maar logeren enzo. Er is al een paar keer een huppelend 
konijnending blijven logeren. Die was van mensen die bij ons in de straat wonen. Die 
mensen gingen dan op vakantie en dan zat ik met dat huppelende ding opgescheept. 
Achteraf heb ik maar van de nood een deugd gemaakt, want het bleek dat hij allemaal 
dingen te eten kreeg, die ik ook lekker vond. En hij zat in een kooi met tralies, dus als ik 
heuuuul goed mijn best deed, kon ik precies met het puntje van mijn tong een beetje van zijn 
eten pikken. 
 
Het grote kindje en de kleine kindjes hebben hier ook een paar maanden gelogeerd. Dat was 
soms wel ff druk, hoor. In het begin heb ik nog even de kat uit de boom gekeken, maar toen 
Jailey (zij is het kleinste kindje van 2,5 jaar) tot 2 keer toe de kortste weg naar de bank wilde 
nemen en daarbij gewoon over me heen wilde lopen, omdat ik daar ff lekker lag te tukken, 
heb ik toch wel even duidelijk gemaakt dat ik daar niet van gediend ben!. Het vrouwtje zegt 
dat dat mag. Ze zegt dat mensen ook respect voor mij moeten hebben en door middel van 
lichaamstaal en grommen kan ik mijn grenzen aangeven. De kindjes mogen bv ook niet in 
mijn mandje gaan zitten. Het vrouwtje zegt dat dat mijn plekje is.... helemaal van mij alleen. 
Wat dat betreft heb ik wel een goeie deal met het vrouwtje gemaakt. Zij heeft de kindjes 
geleerd dat ze om moet lopen als ik daar lig en ze mogen niet in mijn mandje, maar ik mag 
wel altijd op de bank liggen wanneer ik wil. En dan moeten de kindjes me nog met rust laten 
ook...terwijl ik op hun bank lig. Dat heb ik toch ff goed voor elkaar! Wat de kindjes verder 
betreft. Het was best druk dat ze hier logeerden, maar zoals ik vorige keer ook heb verteld, 
was het soms ook wel handig. Ik kon tenslotte ook van hun af en toe eten jatten als ze aan 
het kleine tafeltje zaten en het vrouwtje het niet zag. 
 

 
 
Maar nu... nu is dat grote, herrie makende, fladderende ding van ome Nigel hier weer aan 
het logeren, omdat ome Nigel ook met vakantie is.  En echt..  ik heb helemaal niks aan die 
papagaaiendinges. Ik kan niet eens eten van hem jatten. Aan de onderkant van de kooi zit 
plexiglasdinges. Daar kan ik dus helemaal niks mee. Want daar kan ik mijn tanden en tong 
niet doorheen steken. Toen had ik bedacht dat als ik op mijn achterpoten zou gaan staan, 
dat ik dan net boven het plexiglasdinges uitsteek. Maar dat mag weer niet van het vrouwtje. 
Ze is bang dat die fladderende gast een stuk uit mijn neus bijt. Ik moest wel even lachen toen 
het vrouwtje dat zei, hoor. Ik ben die fladderende gasten van ons zelf al de baas. Want 
vroeger, toen ik er nog niet was, mochten ze elke dag los. Ik heb inmiddels wel even goed 
duidelijk gemaakt dat IK hier de baas ben en dat ik niet vies ben van een stukje 
parkietenvlees. Daarom heeft het vrouwtje een grote volière voor ze gekocht en nu komen ze 
er haast nooit meer uit. Buiten jaag ik alle vogels weg of het water in… en dan denkt het 
vrouwtje dat ik bang ben van die papagaaiendinges???? Whahahaha…eeeecht niet! Ik vind 
hem wel stom… dat wel. Hij zit allemaal geluidjes te maken. Hij zit te fluiten, doet een alarm 
na, doet ome Joop en ome Nigel na. Als het vrouwtje een fles cola openmaakt, zit hij een 
klokkend geluid te maken (alsof je een fles leeg schenkt), als we ’s ochtends beneden 
komen, zegt hij: Goeiemorgen Baco. Als we naar bed gaan, zegt hij: Welterusten. Iedereen 
lacht zich rot om dat beest. Iedereen… behalve ik. Want ik vind hem stom. En weet je wat 
het allerstomste is? Ik kan natuurlijk niet praten. Ik kan ome Nigel en ome Joop niet nadoen. 



Ik kan alleen blaffen. 3 x raden wat dat stomme beest doet als ik tegen hem blaf. Dan kijkt hij 
me aan en zegt hij: “Nou, hou op nou!!”. Grrrr… Stomme gast. 
 

 
 
Omdat het vrouwtje bang is dat hij mij bijt, heeft het baasje een heuuuule hoge plank voor de 
kooi gezet, zodat ik er niet meer bij kan. Hij is zeker wel 20 cm hoog, zegt het vrouwtje. Ik 
denk dat ik daar niet overheen kan, dus blijf ik er netjes achter staan. Vorige keer hoorde ik 
het vrouwtje ineens lachen toen ze dat zag. Dus ik draaide me om toen ik dat hoorde. Ik was 
blij dat ik eindelijk weer een keer de aandacht had. Totdat ze zei waarom ze lachte. Niet 
omdat ik leuk deed en ook niet omdat ik lief was. Nee, ze lachte me gewoon uit! Ze 
mompelde iets over die hoge plank van 20 cm, waar ik niet overheen kon. Ik heb geen idee 
wat ze bedoelde, maar ik zal blij zijn als ome Nigel weer terug is. En ik weet 1 ding zeker. De 
volgende die op vakantie gaat ben ik! Oké, het baasje en het vrouwtje mogen ook mee. Maar 
alleen als ik alle aandacht krijg… de hele vakantie. Dat heb ik wel verdiend na al dat 
gelogeer van iedereen. 
Ik heb voor de zekerheid mijn tasje al gepakt. Dat het wel even duidelijk is… 
 

 
 
Een dikke lebber en tot de volgende keer. 
 
Liefs, Dushi 
 


